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Kerstbrief Onze Ark

Geniet mee van onze dagelijkse avonturen, 
vind alle info en tips en vooral 

laat je verwarmen door onze wensen en bedankjes 
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dagboekdagboekdagboek



 een kijkje in K2
Dikke Vrienden

Klas van de maand
In oktober leerden we in de klas over de uil. 
We hadden het geluk dat we onze kennis
mochten delen met de hele school aan de hand
van prenten. We etaleerden onze
knutselwerken en zongen een lied over de uil. 
De uil is een dier uit de axenroos. 
Een kind dat zich gedraagt als een uil, wil soms
eens alleen zijn, het blijft op afstand 
en observeert. Het kind kan een geheimpje voor
zich houden. Het wil niet overal aanwezig zijn,
vertelt niet veel over zichzelf. 

In september luisterden we naar het verhaaltje: 
‘Rikki en zijn vriendjes’. 
We leerden hieruit dat iedereen anders is en dat dit
wel fijn is. Een wereld waar iedereen hetzelfde is, zou
best wel saai zijn. We probeerden ook via een paar
afspraken aan een positief klasklimaat te werken en
leerden hoe we samen een ruzie kunnen oplossen.
De praktijk leert ons dat we nog wat oefening
kunnen gebruiken, maar hey, PROBEREN IS LEREN!



HOOG BEZOEK

Driehoek

We wensen jullie een FIJNE KErst en
een Gelukkig NIeuwjaar!

Op vrijdag 10 november waren we met z’n

allen wat gespannen, want Sint en zijn

Pieten kwamen op bezoek naar Onze Ark.

Eens ze arriveerden waren we al wat meer

op ons gemak, want de sint zei dat iedereen

braaf was geweest het voorbije jaar! OEF...

Op 1 december kregen we opnieuw hoog

bezoek, deze keer van alle lieve
(over)grootouders. Als visjes (lees: krabben,

kwallen, haaien) in het water leefden we ons

uit op het podium! 

Laatst stonden we even stil bij de vorm
‘driehoek’. En al snel merkten de kleuters
dat als ze die vorm wat versieren, ze er
een mooie kerstboom van kunnen maken.
In alle hoeken van de klas ontsproten
mooie voorbeelden van ‘versierde
driehoeken’. We probeerden de
magnetische coblo-blokken ook te
versieren. We testten welke materialen
magnetisch zijn en de kleuters lieten hun
creativiteit de vrije loop.



Hallo,
Het einde van het jaar komt eraan en daar horen tradities bij. Wij
vertellen graag eens over een traditie in Onze Ark, namelijk: klas van
de maand en hoe wij de havik mochten voorstellen.

In onze school komen wij iedere maand met alle klassen samen in
de turnzaal (of op de speelplaats). Dan vieren wij ‘Klas van de
maand’. We zingen het schoollied en we zingen voor de jarigen.
Telkens komt er ook een klas naar voren om iets voor te stellen.

Dit schooljaar werken we de Axenroos uit. Wij, van het 5e leerjaar,
kwamen vertellen over de havik.

Eerst kwamen er 3 kinderen met een havik op hun arm naar voor. Er
werden enkele weetjes over deze roofvogel verteld.
Daarna deden we een toneeltje om de rol van de havik in de
Axenroos te verduidelijken. 
(De axenroos gaat over sociale vaardigheden; de havik stelt iemand
voor die kritisch kan zijn, maar op een manier dat hij toch vriendelijk
blijft.)
We sloten dit alles nog af met een rapliedje. Kijk op de foto eens
hoe stoer wij zijn!

Fijne feestdagen! 
Groetjes van het 5e leerjaar



In de eerste kleuterklas vinden wij het
leuk om samen te spelen en te leren.

Dit doen we elke dag, maar eens
samen knutselen is ook fijn! Zo
mochten we samen kastanjes

schilderen. De kastanjes rolden van de
ene naar de andere kant! Zo maakten

we een mooi schilderij.

Samen spelen, samen leren



Voor oma 

en opa

We maakten met onze een mooi versierde kerstboom

samen spelen en leren is fijn



Beste dagboek,
Ik zal vertellen over mijn wens die is uitgekomen! Ieder
jaar gaan wij met Kerstmis naar oma en opa. Maar als ik
daar ben dan ben ik heel erg verdrietig. Je vraagt je af

waarom? Elk jaar zijn mijn ouders bezet op Kerstmis of op
andere speciale dagen want ze hebben namelijk een

restaurant. We hebben bijna geen tijd om iets leuks te
gaan doen. Dus daar zitten wij dan mijn broers, zus en ik

bij de hele familie maar zonder ouders.
Op een dag zat ik rustig in de avond naar de sterren te
kijken en plots zag ik een vallende ster. Ik deed meteen
mijn wens: ik wenste dat mijn ouders één keer met ons
Kerstmis zouden kunnen vieren. De dag erna had mijn
mama gezegd dat ze met de hele familie Kerstmis kon

vieren! Ik was zo blij dat ik bijna moest huilen, natuurlijk
gaf ik haar direct een knuffel. Ik zei dat ik gisteren een

vallende ster had gezien! Mama zei: “Wat wenste je dan?”
Ik wenste dat mijn ouders één keer met ons Kerstmis

zouden kunnen vieren. Mama en papa waren heel erg blij!
Nu nog wachten tot het Kerstmis is en dan komt mijn wens

uit!
Liefs, Gaëlle 

Beste dagboek,
Tijdens de veldloop werd het heel spannend. Ruben en ik waren

aan het strijden voor de eerste plaats. Ik liep zo snel mogelijk maar
het was lastig! Pfff… Nog 1 ronde! Ik liep steeds trager omdat ik
moe werd. Ik keek achter mij en zag Ruben. Ik zette door. “Nog
een beetje sneller”, riep mijn papa achter het dranghekken. Ik

zette door en probeerde sneller te lopen maar dat ging bijna niet:
ik voelde mijn benen bijna niet meer. Ik zag een hand. Ik tikte als

een donder schicht de hand van juf An aan en ik viel op het gras. Ik
was eerste!!! Yes, ik was zeer blij. Ik eindigde eerste en Ruben 2de.
Ik kreeg een gouden medaille en Ruben zilver. Ik was zo moe maar

vooral blij!!!! 
Jayden 



Liefste dagboekje,
Vandaag 11 november. Mijn wekker ging af, Inaya moest vast
haar wekker ook om 7 uur gezet hebben want we waren allebei

samen in de gang. De spanning was te snijden. We stonden allebei
klaar om naar beneden te gaan maar Inaya was voor mij dus

duwde ik haar van de trap. Nee, het is niet waar. Mijn kamer is
dichter bij de trap, daarom was ik eerste beneden. Toen ik de

woonkamer binnen kwam, was ik zo blij want de Sint was
gekomen. Er lagen overal cadeaus. Op de tafel, op de grond, op de
kast en er lag ook overal snoep, koekjes en pepernoten. Ik was zo
blij dat ik eindelijk nieuwe air-up smaakjes had gekregen en ook
nog armbandjes trouwens. Inaya had een Camille dagboek en

Enissa skincare en een heuptasje gekregen. Even later gingen we
naar oma en opa. Daar kregen we ook spulletjes van de Sint want

hij was daar ook gepasseerd. Daarna hebben we frietjes met
frikandellen gegeten. En als dessert kregen we pudding. Dan
hebben we nog eventjes gespeeld en zijn we maar naar huis

gegaan. Toen we thuis kwamen hebben we nog een film gekeken.
Een Sint film natuurlijk. Dan zijn we onze tanden gaan poetsen,
hebben onze pyjama aan gedaan en zijn we naar bed gegaan.

“Tot morgen liefste dagboek” Amina. 



leren
Wij kwamen als kleuters toe in het eerste leerjaar. 

Wij kunnen nu al heel veel. We maken sommen en splitsen
tot 10.  We leerden dat je kan wegen, gieten en meten.

Daarvoor heb je de kg, l en m nodig.
Ook lezen kunnen we al goed. We lezen onze eerste boeken
en ook al veel letters schrijven we. Onze eerste zinnen zal je

kunnen lezen in onze nieuwjaarsbrief .
Ja, er is nog zoveel dat we al kunnen, teveel om op te

noemen. We worden groot hé .

Enkele nieuwtjes uit de klas van
 vos en haas

Computer 
Onze computer staat de hele dag open. Elk om beurt spelen

we een spel i.v.m rekenen en taal op de computer. 
Elke donderdagnamiddag gaan we naar de computerklas om

daar een uurtje te spelen i.v.m rekenen en taal en wero. 
We leren dus al spelend ...



Muzische 
Muzische lessen houden zowel drama, muziek,

bewegingsexpressie, taalspelletjes en knutselen in
.

Bij de dramales moesten ze o.a. zich inleven in
een dwerg, een reus, een prinses, een oude man,

een heks… . Ze moesten samen een gesprekje
voeren in reuzentaal of dwergentaal ….

In bewegingsexpressie gingen we naar het bos.
We beleefden een heel avontuur. Zo beleven we

heel wat in expressie.
Tijdens de knutselles wordt de opdracht gegeven

en dan moeten ze aan het werk.

Hoekenwerk 
Elke vrijdagnamiddag is er
hoekenwerk .De leerlingen

van het vijfde leerjaar  komen
samen met ons een uurtje
spelen . We worden in vier
groepjes verdeeld en iedere

groep wordt door iemand van
het vijfde leerjaar begeleid.

Ze helpen samen de spelletjes
spelen . Ze stimuleren de

kinderen en lezen soms als
eens een boekje voor …

Samenspel
Elke maand spelen we eens
samen met de kinderen van

de derde kleuterklas.
Samen op zoektocht.

Samen spelletjes spelen.
Een kleurprent kleuren.
Samen buiten spelen.

Samen dansen……..Zo leren
de kinderen van de derde

kleuterklas de juf alvast een
beetje kennen.

We hebben al heel wat beleefd in de klas. De kinderen zijn
het al gewoon. We gaan er samen voor en maken er nog

een leuke tijd van. 



Vrijdag 17 november ’23
 Vandaag kreeg het 3de en het 4de leerjaar turnles volgens de Rots-

en-Water-methode.
Het doel van deze methode is dat de leerlingen zichzelf beter leren

kennen en leren omgaan met de ander op een goede manier.
 

Rots staat voor eigen grenzen kunnen aangeven, doelgericht zijn en
een eigen weg kunnen gaan. 

Water staat voor praten met elkaar, kunnen luisteren, samen naar
oplossingen kunnen zoeken en de grenzen van de ander respecteren. 

Rots en water vullen elkaar aan. 
 

De leerlingen zullen ontdekken hoe zij sterk kunnen zijn in elke
situatie die zij tegenkomen. En hoe zij de juiste keuzes kunnen

maken in hun handelen. 



maandag 27 november
Turnles in de tweede en derde graad rond
evenwicht. We werken nu af en toe met de
ipad in de turnles. De SAM-app geeft ons

heel wat opdrachten en oefeningen
waarmee we zelfstandig in groepjes te

werk kunnen gaan. We bekijken eerst het
filmpje en proberen het daarna zo correct
mogelijk uit te voeren. Best wel leuk zo! 

sportsport

op zo
ndag

op zo
ndag

zondag 26 november
Met de sportraad organiseerden we sport-en spelkriebels.  Eerst waren de peuters
en kleuters aan de beurt. We dansten, speelden in de speeltuin en gaven elkaar
daarna een verdiende massage.  Daarna mochten de vriendjes van het eerste,
tweede en derde leerjaar zich helemaal uitleven.  Een superleuke, sportieve

voormiddag voor klein en groot.  De ouders genoten ondertussen van wat rust en
een koffietje of aperooke.  



Leen, mamie van Maurice en Marcel schrijft... 

Lieve juffen, 
Waaauw!!! Hoe geweldig was het grootouderfeest! 

Ik ben zo trots dat ik dit al een paar jaar mag
meemaken. Jullie hebben terug het mooiste naar

voor gebracht met alle kindjes.  
Elke keer sta ik versteld hoe jullie het voor elkaar
krijgen... het thema, de kledij, de dansjes en alle

mooie knutselwerkjes. Je moet er maar opkomen en
dit naast al jullie andere taken. Het was terug

prachtig!
Een dikke pluim voor al de kleuterjuffen van Onze

Ark. 

Juf Lieve, 
Wat fijn dat de grote klas in groepjes was verdeeld.
Ieder groepje een ander dansje of pasje, zo kwamen

alle kindjes eens naar voor. 
Maurice kwam als eerste op, als duiker. 

Zo fier dat hij was! Hij had ons al direct zien zitten en
deed het heel goed. 

Dat ook zijn overgrootouders aanwezig waren, maakt
Maurice heel blij. 



Uit de klas van de giraf

Bezoek aan het gemeentehuis en woon-en zorgcentrum
Op 14 december leidde de burgemeester ons rond in het
gemeentehuis. We mochten in de raadszaal plaatsnemen.

Hij vertelde ons over de vele taken van de gemeente.
We kregen veel pluimen omdat onze kennis van Vleteren

al zo goed was! Wel interessant om alle mensen in hun bureaus
aan het werk te zien. De nieuwe wijkagent was ook paraat.

Wist je dat de gemeente iedere laatste woensdag van de maand
een activiteit organiseert voor de kinderen ?

Daarna trokken we naar het woon- en zorgcentrum Benaja.
Wat een belevenis om samen met de oude mensen bingo

te spelen! Een leerling riep het cijfer luid, juf vertaalde het steeds in het Frans
en zo werd het een spannende race.

Bij een lekkere tas chocomelk en een donut kwamen de tongen los en maakte
iedereen een praatje. Als geschenkje gaven de kinderen een mooie tekening en

iedereen glunderde!
           De warmste week was al gestart…..









Bij het eindeBij het eindeBij het einde
van 2023van 2023van 2023



Cadeautjes uitdelen in het tweede leerjaar!

Ze moesten wel nadenken waarmee ze iemand in de watten zouden leggen. Ze hadden heel wat inspiratie!
Hier volgt een greep uit hun aanbod…

een tractor voor mijn neefje Henri (Laurien)
een nieuwe smartphone voor papa (Merlijn)
schmink voor mama (Vince)
een tekening voor juf (Rune)
een speelgoedmuis voor onze poes Cas (June)
een uitnodiging om naar Hopsiepops te gaan voor Rune
(Yoshi) een L.O.L.-pop voor Laurien (Elisa)
een uitnodiging om te komen slapen voor Yoshi (Miander)
een bot voor onze hond, Jacky. (Armand)

De cadeautjestijd staat voor de deur. Het is altijd fijn om een pakje te krijgen.
Na het beluisteren van het verhaal van ‘De drie wijzen op bezoek bij Jezus’, mochten de leerlingen van het tweede
leerjaar ook eens koning(in) zijn. Het geven van goud, mirre en wierook kwam er niet aan te pas.
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juf Evelien

een nieuwe jurk voor mijn zus Melissa (Hubert
Isaac) een race-auto voor mijn broer Elian (Gaëlle)
een mooie ring voor mama (Lilou)
een dikke knu el voor juf (Paulien)
veel lego-blokken voor mijn broer Ole (Odiel)
een baby-poes voor mama (Estelle)
een Lamborghini voor papa (Lea)

Ik wens ieder van jullie een cadeautje groot of klein zodat je gelukkig mag zijn!
Fijne feestdagen!



Onder de kerstboom van elke klas een cadeautje van
Schouders, 

ons dynamisch oudercomité

Succesvolle eindejaarsverkoop

Met deze eindejaarsverkoop 
startten we ons  spaarplan voor
de meerdaagse schoolreizen van

het schooljaar 2026-27. 
Dankzij de steun van vele ouders

en familieleden is het
spaarvarkentje al goed gespijsd. 

Dank voor de steun.

Welkom Vincent

Omdat onze 3 en bijna 4 kinderen
school lopen in Onze Ark, vind ik het

belangrijk om iets dichter bij het
gebeuren van de school te staan. 

Ik vind de activiteiten dat Schouders
op poten zet leuk om met de kids te
doen. Ik wil voor mijn en de andere

kinderen samen met de andere
‘Schouders’ mijn steentje bijdragen. 



Weet je al dat je VBS Onze Ark het hele jaar door financieel kan steunen wanneer je online shopt? En
dat zonder dat het jou ook maar één cent extra kost, hé.

Gewoon door eerst via www.trooper.be/onzeark te passeren en vanop die pagina door te klikken naar
één van de meer dan 1.000 webshops die VBS Onze Ark met veel plezier een stukje van jouw

aankoopbedrag schenken.
We leggen het even in stapjes uit:

Stap 1: Ga naar www.trooper.be/onzeark
Stap 2: Zoek naar de webshop waarbij je wil shoppen.

Stap 3: Laat je gegevens na in de pop-up als je wil weten hoeveel jouw aankoop VBS Onze Ark zal
opleveren en shop daarna zoals altijd. Het kost je niks meer.

Stap 4: De webshop steunt ons met een percentje van je aankoop. 
Die aangesloten webshops zijn trouwens niet van de minste: Bol.com, Booking.com, JBC, Krëfel,
Torfs,… en nog zo’n 1.000 andere shops! Neem maar eens een kijkje op www.trooper.be/onzeark

http://www.trooper.be/onzeark
http://www.trooper.be/onzeark








Ons goede
voornemen



Kalender tot aan de krokusvakantie.Kalender tot aan de krokusvakantie.

Op die moment hebben heel wat leerlingen last van
luizen. 

Tijdens de kerstvakantie komen ze minder in contact
met elkaar. Het ideale moment om de haren van alle

kinderen goed te controleren en indien nodig te
behandelen. Het is ook altijd goed de mutsen en sjalen

te wassen zodat die zeker luizenvrij zijn. 

Ook na de kerstvakantie moeten alle
leerlingen voor hun eigen veilighed met fluo

jas naar school komen. 
Dit intiatief kadert ook in de lessen

verkeersveiligheid die wij als school moeten
geven.  


